
Met een mooi startweekend is de ver-
nieuwde leefgemeenschap gelanceerd. 
Ruim 40 jongeren hebben ervoor gekozen 
dit jaar actief deel te nemen aan deze gast-
vrije leefgemeenschap. Deze wordt geleid 
door zes gedreven kernbewoners; twee 
stellen en twee singles. In een volgende 
nieuwsbrief leest u meer over hen. 
 
De gemeenschap steunt op vier pijlers; 
leven, vieren, geloven en dienen. Tijdens 
het weekend is nagedacht over de manier 
waarop de leefgemeenschap verder vorm 
gegeven kan worden. Aan de ene kant is er 
veel ruimte om samen te leven en samen 
God te zoeken, aan de andere kant is het 
streven om met elkaar te kijken over de 
grenzen van de leefgemeenschap heen 
te kijken en iets voor de samenleving te 
betekenen.  

Terugkerende vaste elementen binnen de 
gemeenschap zijn de getijdegebeden en de 
maaltijden. Op doordeweekse dagen vindt 
er in de ochtend, middag en avond een ge-
bedsmoment plaats, waarin ruimte is voor 
gebed, enkele liederen, een Bijbellezing en 
stilte, om zelf te bidden of mediteren. Da-
gelijks wordt er ’s avonds ook gezamenlijk 
gegeten, een mooi moment voor ontmoe-
ting met elkaar en met gasten. 

Iedere woensdag is er een leefgemeen-
schapsavond. Deze begint met een sing-in, 
begeleid door een van de muziekgroepen 
binnen de leefgemeenschap. Na de sing-in 
is het koffie- en theetijd en daarna variëren 
de activiteiten per week; het kan een seri-
euze thema-avond zijn, maar ook om een 
spelavond of een avond waar vooral tijd is 
voor ontmoeting. 

De achtergrond van de leefgemeenschap-
pers loopt uiteen wat betreft leeftijd, 
kerkelijke achtergrond en daginvulling. 
Zestien jongeren uit de leefgemeenschap 
volgen het onderwijsprogramma Een jaar 
Wittenberg, waarvan op 1 september de 
lessen zijn gestart. Naast deze studenten 
zijn er ook jongeren die studeren of werken 
in de regio van Zeist. Deze diversiteit zorgt 
ervoor dat de leefgemeenschap op de 
Wittenberg nog meer dan voorheen in ver-
binding staat met de buitenwereld én dat 
de bewoners nog meer dan in vorige jaren 
in contact komen met mensen met heel 
verschillende achtergronden en omgevin-
gen; een ideale omgeving om persoonlijk 
gevormd te worden en samen te groeien in 
geloof!

Enthousiaste start leefgemeenschap
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De leefgemeenschap steunt op vier pijlers;

leven, vieren, geloven en dienen



Welkom in de leefgemeenschap! 

Everhard, 24 jaar

Volgt het onderwijsprogramma Een jaar 
Wittenberg 
Rust of rust? Ik ben de afgelopen 2 jaar werk-
zaam geweest op een melkveehouderijbedrijf 
op het Groninger platteland. Een omgeving 
met volop ruimte en weinig mensen. Dit is een 
omgeving die door veel mensen getypeerd 
wordt als rustig en vredig. En toch heb ik 
ervoor gekozen om dit op het laatste moment 
in te ruilen voor de Wittenberg.

Laat instromen zorgt ervoor dat veel dingen 
tegelijk komen. In de eerste schoolweek 
was ik namelijk nog bezig met mijn kamer 
inrichten, boeken bestellen, uitzoeken hoe het 
zat met corveetaken, contacten leggen met 
de leefgemeenschap waar ik nog niemand 
kende enz. Het weekend leek een rustpunt te 
worden, maar dat viel tegen. Het lijkt wel alsof 
al het werk opschuift naar de dagen waarop 
ik thuis ben (ik heb het afgelopen weekend 
ongeveer 24 uur gewerkt). Toch ben ik ervan 
overtuigd dat ik nu meer rust heb.
Het bijzondere vind ik dat er drie keer per dag 

de gelegenheid is om stil te worden, je bewust 
te richten op God. Drie keer per dag bewust 
worden dat ik niks moet doen, maar dat God 
dingen door mij heen gaat doen. Jezus zegt 
niet voor niks dat we allemaal bij Hem mogen 
komen als we vermoeid zijn en belast, want 
Zijn last is licht en Zijn juk is zacht. Ik hoop 
dat ik in dit jaar steeds beter leer te leven naar 
deze uitspraak, dat we binnen de gemeen-
schap elkaar leren om te leven in deze rust, en 
dat ik uiteindelijk ook anderen mag helpen om 
deze rust te vinden.

Nieuw!  
Kennismaken met de stad Amsterdam of een reis maken naar Taizé? Het kan vanaf nu met de Wittenberg.  
In oktober bieden we een driedaagse kennismaking met de werelden van Amsterdam en in februari gaan we 
een week naar Taizé. 

Arike, 18 jaar

Eerstejaars student Huidtherapie aan de Hogeschool Utrecht
Ik kwam pas later aan op het startweekend en ik kwam binnen 
met de gedachte: ‘Waar ben ik nu beland?’ Zoveel nieuwe men-
sen, veel nieuwe indrukken en activiteiten, best heftig! Maar dat 
viel mee, want het was daarna meteen gezellig. Ik werd aan het 
begin wel overspoeld door al die nieuwe gezichten.. 
Nu ben ik blij dat ik in de leefgemeenschap terecht ben geko-
men, omdat ik hier het gevoel heb dat ik de tijd neem om God 
meer te leren kennen en dat gevoel is gewoon erg fijn. 
Het meest waardevolle hier zijn al die lieve leuke mensen om 
mij heen, ik heb dat echt nodig en dat heb ik hier gevonden! 
Iedereen is betrokken en lief. :-) En ik houd van de open sfeer! 

Oriëntatie Stad en Kerk

Je wilt christen zijn met beide benen in de wereld. Maar hoe ziet 
die wereld er uit? En hoe speelt religie of zingeving een rol in 
levens van mensen? Wat is het effect van een groot aantal ver-
schillende culturen in een stad? Welke plek neemt de kerk nog in?

“Ontmoet een grote diversiteit

van mensen, culturen en 

religies in Nederland.”

In drie dagen Amsterdam beleef je op een klein stukje aarde 
een wereld aan ervaringen. De vragen van de stad zullen ook 
jouw vragen kunnen worden. Je krijgt de kans om op plekken 
te komen die laten zien dat hoop en wanhoop dichtbij elkaar 
liggen. Oriëntatie Stad en Kerk biedt drie dagen van ontmoeting 
en gesprek met mensen die de stad van binnenuit kennen. Je 
overnacht in Shelter City, midden in Amsterdam. Een prachtige 
plek voor ontmoetingen met mensen vanuit de hele wereld.

> Maandag 10 t/m donderdag 13 november 2014.

Taizé-reis

Wil je een moment nemen om jezelf op te laden en tijd te nemen 
voor God? Reis dan, samen met andere jongeren, mee naar de 
broedergemeenschap vanTaizé. 

“Een winterse week om het licht 

weer op te zoeken.”

Wekelijks ontvangen zij jongeren vanuit alle werelddelen om hen 
te laten meeleven met de gemeenschap. Het leven in Taizé wordt 
gekenmerkt door rust en eenvoud waardoor er alle ruimte is voor 
persoonlijke bezinning, maar ook voor het ontmoeten van nieuwe 
mensen met een hoop lol en goede gesprekken. Drie keer per 
dag wordt iedereen met klokgelui genodigd voor de gebedsmo-
menten. Naast de vieringen volg je dagelijks een Bijbelstudie en 
kun je meedoen met diverse workshops. Hiernaast is er ook vol-
doende ruimte voor ontspanning. Het leven in Taizé is eigenlijk 
niet te omschrijven, je moet het zelf ervaren!

> Maandag 16 t/m zaterdag 21 februari 2015.

Bedankt!
Aan het einde van het afgelopen studiejaar hebben we afscheid genomen van Heleen van 
Trigt, zij is vele jaren verbonden geweest aan de Wittenberg. Eerst aan docent en later als 
pastoraal medewerker, voor veel studenten bekend als het ‘luisterend oor’. Daarnaast na-
men we ook afscheid van Judith Smit, de coördinator van de leefgemeenschap. Zoals op de 
voorpagina is te lezen start een vernieuwde leefgemeenschap in een iets veranderde opzet. 
We danken Judith hartelijk voor haar inzet! Ook Gijske de Boo, mentor en docent, heeft haar 
werkzaamheden op de Wittenberg afgerond. Ook haar bedanken we hartelijk voor haar 
inzet, met name voor het organiseren van leerzame stageplekken voor studenten.

Gerjan, 25 jaar

Volgde na  zijn studie technische wiskunde Een jaar Wittenberg, hij 
werkt nu als consultant in een IT-bedrijf. 
De leefgemeenschap, het leek me vreselijk. Als een ware student genoot 
ik van afwisseling in bezigheden, mensen en bedtijden. Een jaar lang 
investeren in een groep van slechts enkele tientallen mensen, het voelde 
alsof al mijn vitaliteit zich eerder dan gedacht zou moeten schikken in 
eentonigheid. Maar ach, die opleiding op de Wittenberg kon ik maar niet 
uit mijn hoofd zetten en zo belandde ik een jaar geleden op de Witten-
berg in Zeist.
Nu kijk ik terug op een prachtig jaar. Juist de leefgemeenschap maakte 
het jaar Wittenberg meer dan alleen een opleiding: Leerzame gesprek-
ken, een dienstbare levenshouding, veel lol en een omgeving waarin 
omgang met God eerder een vanzelfsprekendheid dan een opgave is. 
Maar ook een christelijke bubbel: Goed voor even, maar te comfortabel 
voor het leven.
Toch woon ik er nog steeds. Mijn werk in Utrecht is voor nu mijn ‘stap in 
de wereld’. Wonen op de Wittenberg geeft me stabiele bedtijden, mensen 
die voelen als familie en gegarandeerde bezigheid met God. De leefge-
meenschap: het is verrukkelijk. 
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Steeds meer jongeren in Nederland zijn buitenkerkelijk en onbe-
kend met het Evangelie. Daarmee wordt het werkterrein voor en de 
noodzaak tot evangelisatie steeds groter. In de module ‘Missionair 
Werk: Woorden’ leer je hoe je evangelisatiewerk kunt opzetten en 
uitvoeren. Ook ontdek je wat ‘het evangelie’ eigenlijk is (inhoud/
theologie), je kijkt naar diverse visies op evangelisatie en de rol 
van de Heilige Geest. Ook verdiep je je in apologetiek, cultuur en 
getuigenissen. Inhoudelijke informatie krijg je in colleges en de 
praktische toepassing wordt gemaakt in concrete opdrachten als 
het meewerken aan een evangelisatieproject en het verzorgen van 

een apologetische studie. De toepassing in je werk kan zijn:  
Het ontwikkelen van visie en beleid op evangelisatie onder de 
jongeren waarmee je werkt, maar ook persoonlijke geloofsverde-
diging. 

De module bestaat uit vier lesblokken. Deze beginnen op donder-
dagavond en sluiten af op vrijdagmiddag. De lessen zijn op 27 & 
28 november, 11 & 12 december, 8 & 9 januari en 22 & 23 januari. 

Meer informatie is te vinden op www.jongerenwerkersopleiding.nl

Werk jij met jongeren? 
Spijker je kennis bij en volg een module aan de Jongerenwerkersopleiding!

Helpen
U kunt het werk van de Wittenberg op verschillende  
manieren steunen. Donateurschap, legaat en nalatenschap, 
lijfrenteschenking en vrijwilligerswerk. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met 
Roel Kuipers, directeur. Telefonisch via 030 69 24 166 of per 
e-mail kuipers@dewittenberg.nl.

Boeken gezocht!
Op 21 en 22 november organiseert de Wittenberg weer een christelijke boekenoutlet 
in samenwerking met webshop Kameel.nl. We willen dan zoveel mogelijk outlet en 
tweedehands boeken aanbieden. Een goede gelegenheid om de boekenkast eens uit te 
pluizen en de boeken op de Wittenberg te brengen. We kunnen alle boeken gebruiken, 
maar met name theologie na 1985 en hedendaagse literatuur. Vragen en opmerkingen 
zijn welkom via het mailadres vanegdom@dewittenberg.nl.
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