
Wittenberg krijgt ANBI status terug 

Eind 2013 besloot de Belastingdienst dat de Wittenberg vanaf 1 januari 2014 niet meer over de ANBI  
status zou beschikken. Na een bezwaarschrift is deze beslissing terug gedraaid. Dit betekent dat  
de Wittenberg de ANBI status terug heeft. Meer hierover lees je in de begeleidende brief. 

Vanaf 1 augustus start de Wittenberg een 
nieuwe leefgemeenschap. Deze nieuwe 
fase wordt gelanceerd met een nieuwe 
huisstijl. 

Sinds kort is de nieuwe website online. Op 
de volgende pagina’s van deze nieuwsbrief 
kun je daar kennis mee maken. Op de site 
komt zowel het Wonen als het Leren op de 
Wittenberg aan bod. Samen met een nieuw 
logo en passende pay-off:  je geloof leren 
leven omlijst dit de nieuwe fase van de 
Wittenberg. Je geloof leren leven, dat is de 
uitdaging die de Wittenberg jonge mensen 
blijft bieden! 

Leefgemeenschap
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan vernieuwing van de leefgemeenschap. 
Niet alleen Wittenbergstudenten maar ook 
andere jongeren van 18 tot 28 jaar zijn 
welkom. Samen met een aantal kernbewo-
ners vormen deze jongeren de leefgemeen-
schap. Het is een unieke en inspirerende 
omgeving om te wonen, het leven te delen 
en veel gezelligheid met elkaar te hebben. 
Het is ook een plek waar je gevormd wordt, 
groeit in je geloof en met elkaar nadenkt 
over hoe je als christen zichtbaar bent in 
de samenleving. Met het loskoppelen van 
Onderwijs en Leefgemeenschap is de Wit-
tenberg een nieuwe fase ingegaan. 

Onderwijs
Wonen én Leren; dat is  de unieke combi-
natie die mogelijk is en blijft op de Witten-
berg. Een jaar Wittenberg is gericht op Bij-
belse verdieping, persoonlijke vorming en 
missionaire toerusting. Dit jaar is te volgen 
na een beroepsopleiding (wo, hbo, mbo) 
of na het voortgezet onderwijs. Nieuw in 
het onderwijs is dat je er voor kunt kiezen 
om alleen het onderwijsprogramma van 
Een jaar Wittenberg te volgen en elders te 
wonen. Hiernaast wordt de Jongerenwer-
kersopleiding aangeboden, een deeltijd 
opleiding voor post hbo-studenten. 

Nieuwe fase voor de Wittenberg 
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Tonian

Anne

Anne

Je volgde een JWO module, 

wie zijn je mede klasgenoten en 

waar werken ze? 

De studenten hebben uiteenlopende achtergronden en werkplekken. 
Een aantal van hen werkt in een kerkelijke gemeente en anderen 
werken bijvoorbeeld met jongeren van de straat. Voor sommigen is 
het een betaalde baan terwijl anderen dit als vrijwilligerswerk doen. 
De lessen en opdrachten worden afgestemd op de praktijksituaties 
van studenten. Doordat iedereen actief is in het jongerenwerk wordt 
tijdens de lesweekenden veel ervaring uitgewisseld.

Tonian

Wat is je motivatie voor 

een jaar Wittenberg?

Ik wilde graag mijn relatie met God en Jezus verder verdiepen. 
Ook wilde ik (met name door mijn stage) ervaring opdoen met 
sociaal en diaconaal werk in probleemwijken. Zelf had ik geen 
ervaring met dit deel van de Nederlandse maatschappij, maar  
de zogenaamde onderkant van de samenleving boeide mij.

Hester

Jij woont in de leefgemeenschap, 

wat is daar bijzonder aan?

Bijzonder aan de leefgemeenschap vind ik dat je echt een hechte 
groep wordt. Je weet dat je op elkaar aan kan. Het is niet zomaar 
een groep mensen die met elkaar leven, maar je leert elkaar kennen 
op ieder vlak. Het is gewoon heel erg leuk om zo intensief met elkaar 
op te trekken, en daardoor ook zelf te groeien. De leeftijdscategorie 
en de kerkelijke achtergrond van mensen is breed, dus dat maakt dat 
er veel dynamiek is.

Bekijk de nieuwe  
website op:

www.dewittenberg.nl
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Redactie Nieuwsbrief Gerrina van Egdom 

Studiejaar 2013/2014 zit er bijna op. De studenten van Een jaar 
Wittenberg volgen de laatste lessen en ronden hun jaar af. In het 
laatste thema zijn zij heel concreet bezig geweest met hun toe-
komst. Wat ga ik hierna doen? Het was een periode van terugblik-
ken en vooruitkijken. Hoe kijk ik terug op mijn jaar? 

Wat neem ik mee van mijn stage? Wat ga ik anders doen? Wat be-
loof ik mezelf? Zij zijn daarbij intensief gecoacht, zowel individueel 
als in groepsverband. Dank aan God voor de weg die Hij met onze 
studenten gaat! 

Wat heeft Een jaar Wittenberg  
je gebracht?
Ik heb een prachtig jaar gekregen en 
de meest intieme vriendschappen ooit 
opgebouwd. Het is echt heerlijk om hier te 
wonen en de vrienden waar je alles mee 
deelt op een paar meter afstand te hebben. 
Daarnaast is door de lessen Geestelijk 
leven en de reis naar Taizé mijn geloof echt 
gegroeid. Mijn band met God is hechter 
geworden. Ook merk ik dat ik veel over me-
zelf geleerd heb. Ik weet nu beter hoe ik in 
elkaar zit. Daardoor sta ik steviger in mijn 
schoenen en vind ik het makkelijker om te 
focussen op de dingen die belangrijk zijn. 
Dat was ook één van mijn leerdoelen, dus 
dat is mooi. Ik ben tevreden over dit jaar.

Wat is de sprong die je gaat wagen? 
Voor mij is dit jaar Wittenberg echt een 
eyeopener geweest. Ik heb passie ge-
vonden in nadenken, delen en geloof. Een 
combinatie die hier op de Wittenberg goed 
wordt aangeboden. Maar ik wil er ook 
graag mee doorgaan na dit jaar. Ik wil meer 
dan alleen een jaar bezinnen. De sprong 
die ik waag is om nog wat dieper te gaan. 
Ik duik volgend jaar in een studie theologie. 
Dat zijn wel onbekende wateren voor mij, 
want ik heb vorig jaar Technische Infor-
matica gestudeerd in Delft. Door dit jaar 
Wittenberg heb ik vertrouwen dat ik deze 
sprong kan maken en dat ik het ga halen 
ook.

Wat heeft Een jaar Wittenberg je 
gebracht?
Ik heb veel geleerd hier op de Wittenberg. 
Door de vakken die ik heb gevolgd, heb ik 
echt een goede basis om  weer de wijde 
wereld in te gaan. Op persoonlijk gebied 
heb ik ook super veel geleerd. Je hebt hier 
de kans om met jezelf bezig te zijn op 
persoonlijk, maar ook op geestelijk vlak. 
En dan kom je dingen tegen die altijd erg 
vanzelfsprekend waren maar helemaal 
niet vanzelfsprekend zijn. Ik heb hier veel 
lieve mensen leren kennen en relaties aan 
kunnen gaan om zo een gemeenschap 
met elkaar te vormen en vriendschappen 
op te bouwen. Ook heeft het mij heel veel 
gezelligheid gebracht, het is daarom zeker 
een aanrader om Een jaar Wittenberg te 
gaan doen!

Wat is de sprong die je gaat wagen?
Ik ga na de Wittenberg naar Zoetermeer, 
op zich al een sprong want ik kom uit een 
dorpje op de Veluwe. Ik ga daar twee dagen 
in de week vrijwilligerswerk doen bij het 
missionair ontmoetingscentrum waar ik 
stage heb gelopen. Daarnaast ga ik in de 
ouderenzorg werken, dit heb ik voor de Wit-
tenberg ook gedaan. Het is een supergave 
sprong die ik ga wagen. Die ik eigenlijk al 
begonnen ben door de beslissing te nemen 
om naar Zoetermeer te gaan. Maar ik heb 
het in vertrouwen op God gedaan en geloof 
dat Hij mij ook zal leiden en begeleiden in 
het werk dat ik mag gaan doen!

Florianne Duim 

23 jaar

Jasper Sonneveld 

19 jaar

De sprong die je waagt, zoeken naar de plek om van betekenis te zijn! 

Helpen
U kunt het werk van de Wittenberg op verschillende  
manieren steunen. Donateurschap, legaat en nalatenschap, 
lijfrenteschenking en vrijwilligerswerk. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met 
Roel Kuipers, directeur. Telefonisch via 030 69 24 166 of per 
e-mail kuipers@dewittenberg.nl.


